
Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
Je wilde graag verder

maar verloor dit gevecht



Komt herwaarts tot Mij 
Allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.

Matth. 11:28

Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan, onze lieve 
zoon, broer, zwager en oom

Edgar Marius Schal
Paramaribo, 20 juni 1959 Diemen, 9 oktober 2015

 Namens de diepbedroefde familie:

 Herman Schal en mevrouw A. Schal-Clumper †
 Sietske Lapar-Schal en gezin
 Virginia Schal en gezin
 Roël Schal, zoon en kleinkinderen
 Steven Schal en Astrid Souprayen

Correspondentieadres:
Sierkershof 9
1112 GL Diemen

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 16 oktober van
17.00 tot 18.00 uur in het uitvaartcentrum Zuid,
Fred. Roeskestraat 91 te Amsterdam.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden
op zaterdag 17 oktober om 15.00 uur in de aula van crematorium
De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van
het crematorium.


